
 

 

 

Beste lezer,  

‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16 
 
Het is bijna Kerst. Over de hele wereld vieren christenen de komst van de Zoon, Jezus Christus, 
naar de aarde. Een feest, wereldwijd, ook in landen waar relatief maar weinig gelovigen zijn 
en waar de keuze voor Jezus consequenties heeft. Zoals in Centraal-Azië. Christenen hebben 
daar veelal te maken met discriminatie en vervolging. Maar God had ook dat deel van de wereld 
zo lief … 
 
DE MAANDAG KERK BEWEGING 
In Centraal-Azië heeft onze partner DMT de afgelopen jaren al duizenden christenen getraind om 
Christus op een moslimvriendelijke manier te delen in hun dagelijks leven. Onder meer 
poetsvrouwen, medisch en onderwijspersoneel krijgen zo handvatten om te getuigen in hun 
werkomgeving. Voortdurend worden weer nieuwe cursussen ontwikkeld. 
 

 
 
Een daarvan is de Maandag Kerk Beweging. Deze cursus richt zich op kerkleiders en -leden die 
vanuit hun lokale kerk een positieve bijdrage willen leveren aan de sociale en economische 
problemen om hen heen. Komt dit u bekend voor? 
 
Dat kan kloppen: ‘kerk zijn op maandag’ is ook precies de insteek van onze Afrikaanse partner 
More than a Mile Deep! Mooi om te zien hoe dit concept ook in een heel ander gebied ontstaat 
en blijkt te werken. 
 
Het is enerzijds een goede manier om je als gelovige in de samenleving positief te 
presenteren. Anderzijds spoort het de kerkleden aan om niet ín de kerk te blijven, maar 
maatschappelijk betrokken te raken en op een praktische manier te getuigen. 
 



 
 
HELP JE MEE? 
Voor het voorbereiden van nieuwe cursussen zoals deze heeft onze partnerorganisatie capabele 
ontwikkelaars nodig. Mensen die kunnen schrijven, het materiaal in de praktijk testen en waar 
nodig aanpassen voordat het breder wordt uitgezet. 
 
Mag ik je vragen dit werk financieel te steunen, zodat Kerst ook in Centraal-Azië voor steeds 
meer mensen een levensveranderend feest wordt? 
 
Ook je gebed voor onze mensen en de cursisten in dit gebied wordt zeer op prijs gesteld! 
 
Je bijdrage voor Centraal-Azië (o.v.v. ‘Gift DMT’ of ‘Gift Centraal-Azië) – maar ook voor Afrika of 
Suriname – kun je overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 0158 7493 16 t.a.v. Stichting 
Apollos. Bij voorbaat heel veel dank. 
 
Gods zegen gewenst voor het kerstfeest en het nieuwe jaar! 
 
John Boekhout, 
veldleider Apollos 
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